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Openhartig en onthullend

Topvioliste Janine drie jaar gevolgd door de camera

Het hectische leven van de
talentvolle violiste Janine
Jansen is onderwerp van

de documentaire Janine:
openhartig en onthullend.
Tegelijk is de film een aan-
klacht tegen de platte
commercie die haar als een
product in de markt wil zetten.

Alle emoties komen voorbij

op haar gezicht: onzekerheid,
spanning, extase, bevrijding en
opluchting, begeleid door schit-
terende vioolmuziek. In Janine:
openhartig en onthullend is vio-
liste Janine Jansen vrijwel con-
tinu in beeld. Ze geeft zich vol-
ledig over aan de muziek. 'Er is
niets nep aan haar', zegt de diri-
gent. En spontaan is ze zeker: ze
steekt haar-tong uit, trekt gri-
massen en lacht stralend.

Uitzonderlijk talent
Janine Jansen, een uitzonderlijk
muzikaal talent, dat bijna ten
onder ging aan de druk die door
haar omgeving op haar werd
uitgeoefend. Behalve een por-
tret van de violiste levert de film
impliciet kritiek op de manier
waarop een begenadigd kunste-
naar speelbal wordt van de com-
mercie. Zo zien we een gesprek
tussen Janine en een uitgever
die een tijdschrift met haar
naam wil uitgeven; het levert
hilarische dialogen op.

Maar de film gaat vooral over

haar muzikale virtuositeit. De
musici rondom haar — onder wie
haar voormalige vriend Julian
Rachlin — vertellen over haar bij-
zondere talent. Haar drang naar
perfectie en haar onvermogen
om nee te zeggen, worden haar
bijna fataal.

Kort voor de premiére van deze
film balanceert ze op de rand
van een burn-out en ziet ze zich

Janine Jansen geeft zich
volledig over aan de muziek

gedwoengen al haar concerten af
te zeggen. Inmiddels is Janine
Jansen terug op de internatio-
nale podia. Drie jaar zat filmma-
ker Paul Cohen haar op de huid.
Het resultaat is een gelaagde,
confronterende documentaire,
die alleen al de moeite waard is

~ door de ontroerende muziek.
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Janine toont een feno-
menale violiste én geeft
een helderinzichtin de
gevaren van commer-
Ciéle bemoeienis.

Het uur van de wolf
P> NEDERLAND 2,
20.25-22.00 UUR

H ET lijkt een gedroomd le-
ven: briljant muziek maken,
optreden in prestigieuze zalen
met daverend applaus, de wereld
rondreizen met dure koffers vol
mooie kostuums, overnachten in
chique hotels omringd door
jubelende pers. Maar die gla-
mour heeft een keerzijde. Dat
laat Paul Cohen zien in zijn film
Janine, een indringend portret
van violiste Janine Jansen. Cohen
volgde haar tijdens repetities
voor cd-opnames, bij concerten,
maar ook op haar vele reizen en
eindeloze fotosessies. Gaande-
weg krijgt de film iets ambiva-
lents: naast Jansens ongelofelijke
muzikale talent, tomeloze ener-
gie en enthousiasme dringt de
schaduwzijde door: ze raakt uit-
geput. De donkere kanten van

haar gloedvolle leven bereiken
een dieptepunt tijdens een ge-
sprek met marketingjongens die
proberen hun glossy Janine tot
een commercieel succes te ma-
ken. Haar verontruste, maar ook
gevleide blik spreekt boekdelen.
Jansen beseft maar half hoe het
succes bezig is haar te ondermij-
nen.

Met zijn voortreffelijke docu-
mentaire toont muziekminnaar
Paul Cohen een scherp inzicht in
hoe kunst en commercie sluipen-
derwijs verstrengeld kunnen ra-
ken. Net als zijn eerdere werken
laat deze film ook zien hoe knap
hij zich hier zelf tegen teweer
weet te stellen. Een gesprek met
Paul Cohen is te zien op Holland
Doc 24 om 21,55 uur.

MARIANNE BROEDER




LONELY AT THE TOP S, kN
Janineiseen pareltje -
een ImpreSS|e van efllm// Leontien Akkerman

Heel vaak tijdens de film “Janine’ zoomt de camera in op haar gezicht. En dat gezicht vertelt verhalen. De eerste minuten twijfel
ik of ze toneel speelt, of het een pose is - ze weet immers dat ze gefilmd wordt. Ze is bezig met het opnemen van het vioolconcert
van Beethoven in een studio in Duitsland. Het orkest speelt de inleiding en aan haar mimiek zie je dat ze intens meeleeft. Na een
paar minuten besef ik dat ze niet toneel speelt, deze rol is niet aan te leren en niemand zou haar kunnen regisseren. Ik krijg name-
lijk het idee dat ze de muziek zo volledig doorvoelt, beleeft, erin opgaat Haar ge2|cht is enorm expressief, je leest er alle wendin-
gen en subtiliteiten van de muziek in af.

Als ze later, in het kamertje van de geluidsmannen, met
een koptelefoon de opnames beluistert is er weer die |
expressiviteit in haar gezicht. En weer lees je van haar §
gezicht af hoe ze meeleeft, maar ook haar ongenoegen
af en toe, je ziet dat ze enorm kritisch is, niet gauw te- |
vreden. De discussies met de geluidsmensen over de op-
names zijn heel boeiend om te volgen.

Tijdens de film is veel muziek te horen, bloedmooi ge-
speelde muziek. Het vioolconcert van Beethoven, Der
Tod und das Madchen van Schubert, Sinfonia’s van
Bach, muziek van Franck, Bartok en Britten.

Voor een groot deel zie je repetities en opnames ge-
filmd, en dat is natuurlijk minstens zo boeiend als een
concert. Wat opvalt is dat Janine echt luistert, samen-
speelt, opgaat in het geheel, contact maakt met de an-
dere musici. lemand vertelt dat ze, wanneer ze met een
orkest speelt, ze dit doet met de instelling van iemand
die kamermuziek speelt, het is alsof ze met iedereen
persoonlijk contact maakt, ze communiceert middels
de muziek en dit is een enorme gave. Een orkest dat
met Janine werkt is onmiddellijk een team dat volle-
dig achter haar staat, iedereen wil het beste van zich- L
zelf geven. i Janine is zes als ze begint met
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zelf geven.

Na een half uur genoten te hebben van de met an-
deren musicerende lanine krijgt de kijker ineens een
koude douche. Je ziet Janine nu tijdens een bespre-
king met twee managertypes. Je ziet Janine van achte-
ren gefilmd en de twee mannen zie je druk met elkaar
brainstormen. Het zijn haar contactpersoon van de
platenmaatschappij en een tijdschriftenman. Zelf lich-
ten ze toe: "Wij vermarkten Janine”. Onderwerp van
gesprek is de eenmalige glossy ‘Janine’ die gemaakt
gaat worden. Wat opvalt is dat er volkomen aan Janine
voorbij gegaan wordt in dit overleg. De mannen heb-
ben het over verkoopcijfers en over wat er wel en niet
in de glossy zou moeten. "lets met eten, dat vinden
de mensen leuk” roept de één. “Bekende Nederlan-
ders moeten er in, dat spreekt mensen aan, Janine jij
kent toch Paul Witteman en ook Matthijs van Nieuw-
kerk? Die moeten er zeker in, heb je ook kans dat je
in hun talkshows uitgenodigd wordt”. “Janine, lees je
weleens een boek? lets over een boek doet het ook al-
tijd goed”. "Nee, het woord Stradivarius moet niet op-
vallend op de cover, de mensen weten niet wat dat is”.
En zo gaat het maar door. Janine reist mee naar Du-
brovnik waar ze haar oude vriend Roger Moore wil in-
terviewen voor het blad, maar op het laatste moment
krijgt ze te horen dat niet zij maar een journalist het
interview doet. Ze zit erbij en het wordt een interview
van niet al te hoog gehalte, aan het gezicht van Janine
zie je dat ze het niet erg naar haar zin heeft maar be-
leefd wil blijven.

De journalist stelt haar op een gegeven moment ock
wat vragen. "Janine, ben je religieus?” leest hij de eer-
ste vraag op van zijn briefje. Janine reageert met stom-
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heid geslagen op deze openingsvraag en begint wat te hakkelen. “Ah, ik zie het al, je
bent een twijfelaar” reageert en noteert de journalist. Als Janine vervolgens weg is ver-
trouwt hij aan de cameraman toe dat musici zo moeilijk zijn om te interviewen omdat
het zulke saaie mensen zijn. Nou jal

Even later zie je de glossy Janine tussen de glossy Linda en de glossy Sonja in het schap
van een winkel liggen. Bij het hele item over dit tijdschrift denk je als kijker: Janine, dit
had je niet moeten doen, het was echt jammer van je tijd!

Bij de presentatie van het tijdschrift ziet Janine er natuurlijk schitterend uit en staat ze
te stralen, maar nu is het wel toneelspel, het is meer de lach van een mannequin. Ook
als ze gefilmd wordt als ze na een optreden cd's signeert en bedankjes van het publiek
in ontvangst neemt: ze blijft maar glimlachen omdat dit van haar verwacht wordt, maar
je wordt er als kijker moe van en je beseft dat ze op dat moment liever met een jog-
gingbroek aan op de bank thuis hangt. Soms is er zelfs een verplicht dinertje waar ze
bij moet zijn na afloop van een concert en weer beleefd en vriendelijk moet doen ter-
wijl ze vast liever met vrienden door zou zakken op dat moment.

Janine is zes als ze begint met
vioolles hij Coosje Wijzenheek,
er worden video's getoond van
huisconcertjes daar, met Janine
door de jaren heen. Later gaat
Janine bij Philipp Hirschhorn
studeren. Een vriend van Philipp
vertelt dat deze hem, nadat Ja-
nine als zestienjarige had voor-
gespeeld, enthousiast belde en
vertelde dat hij nu een meisje op
les kreeg dat zo speelde als hij
zelf nooit zou kunnen spelen!
Janine geeft aan zelf geen les of
masterclasses te willen geven.
Reden: ze weet zelf niet hoe ze
het doet en wil het eerlijk ge-
zegd ook niet weten.

Het eerste uur heb je het nog
niet in de gaten, maar tegen
het eind van de film zie je Ja-
nine moe worden. lk heb het
vermoeden dat het een beet-
je suggestief gemonteerd is en
dat heb ik ook van anderen ge-
hoord. De makers van de film
wisten toen ze aan het project
begonnen alleen dat ze een do-
cumentaire wilden maken over
een hijzonder musicus. Ze kon-
den toen nog niet weten dat
Janine bij het uitkomen van de
film met een burn-out te kam-



pen zou hebben. Je ziet Janine sjouwen met
haar viocl en koffers, vliegtuig in vliegtuig
uit, in de trein, in de taxi, lopend door ver-
re steden, in hotelkamers - een open koffer
op de grond, in een concertzaal en dan weer
in een andere concertzaal. Je ziet haar af en
toe haar ogen sluiten. Ze vertelt: "1k voel me
eigenlijk niet zo goed de laatste tijd, maar
als ik op het podium sta vergeet ik dat”, en:
“1k geef alsmaar, ik geef me helemaal maar
ik kan het gewoon niet anders. Eigenlijk wil
ik wel even niets doen, tijd hebben om din-
gen te verwerken". Een vriend vertelt dat
Janine enorm snel kan denken en weinig
moeite heeft &l die verschillende concerten
uit het hoofd te kennen, ze hoeft niet zo
veel te studeren. Maar hij zegt vervolgens
dat tweehonderd concerten per jaar op al-
lerlei plaatsen op de wereld niet te doen is.

Ik denk dat iedereen die de film ziet een
beetje van Janine gaat houden, het is een
prachtmens, een pareltje en ze geeft ons
zulke mooie muziek. Je hebt ook met haar
te doen, want wat moet het vermoeiend zijn
om altijd maar perfect te zijn.

En je bent boos op die twee kerels, het is
hun schuld dat Janine oververmoeid raakt,
op die twee managers kun je heerlijk al je
ongenoegen projecteren over het markt-
denken, het denken in verkoopcijfers over
de ruggen van mensen, de domheid van
mensen die muziek niet snappen en weg
willen bezuinigen. Ze worden een beetje

weggezet als karikaturen, zcals de journalist duidelijk
valt onder het type 'het vieze mannetje’ en het publiek
rijke mensen van middelbare leeftijd die na afloop bij
haar signeersessies over haar heen hangen en hijgerig
vertellen dat ze zo’n heerlijke avond hebben gehad.

Ik bel met Paul Cohen, de maker van de film en hij licht
een en ander toe: Paul is in 2007 begonnen met het fil-
men voor de film Janine. Dat was tijdens opnames van
de cd met de Chaconne van Bach. De enorme energie,
gedrevenheid en het perfecticnisme van Janine raakte
hem toen. Ze gaat maar door terwijl de opnamemen-
sen haar erop wijzen dat het al middenacht is. Uitein-
delijk is Janine niet tevreden met de opnames. Ze laten
het rusten en drie maanden later wordt het met succes
helemaal overnieuw gedaan.

Tijdens het filmen tussen 2007 en 2010 was natuurlijk
niet bekend dat Janine in zou storten. Op 23 mei had
Paul een afspraak met Janine om de montage te bekij-
ken. Die afspraak heeft ze afgezegd, en 24 mei was Vio-
lins of the World het eerste optreden waar ze zich af
moest melden. De film is dus niet met die wetenschap
gemoenteerd. Paul heeft er wel voor gekozen de ver-
moeidheid die hij zag groeien in de film naar het ein-
de te verplaatsten. Over de rol van de managers vindt
Janine zelf dat ze nou eenmaal nodig zijn, ze kan zelf
niet al die concerten regelen en zonder managers kom
je niet terecht in Carnegie Hall. Ook de signeersessies,
de interviews en de fotoreportages laat ze maar over
zich heen komen als iets wat er nu eenmaal hij hoort.
Paul had een eindshot klaar waarin je Janine door een
donkere straat naar huis ziet lopen, de deur in gaan,
de lampen achter de gesloten deur knippen aan. Het is
een beetje een triest beeld, het alleen thuis komen. Hij

hoopte dat er nog een happy end achter zou komen, een
vriendje of zo, maar hij heeft het uiteindelijk maar bij dit
beeld gelaten.

Paul vertelt dat Popma, degene die Janine's cd's aan de man
moet brengen, toen hij de film voor het eerst zag de han-
den voor zijn ogen sloeg; hij schaamde zich diep en vond
het verschrikkelijk wat er gebeurd was, vond het vreselijk
zichzelf zo te zien, maar was wel zo dapper om te zeggen:
‘goeie film, niks aan veranderen’.

Van Paul Cohen hoor ik dat haar agente, degene die al die
tweehonderd concerten per jaar regelt, de grote afwezige
is. Janine ontmoet haar bijna nooit persoonlijk, er is weinig
contact en ze komt in de film ook niet voor.

Janine

Film door Paul Cohen.

De film is inmiddels op DVD verkrijgbaar.
Paul heeft inmiddels ook een documentaire
over het Orkest van de 18e Eeuw gemaakt
waarin vooral ook repetities te zien zijn. De
film heet: Twee mannen en een orkesten is
bij de NTR uitgezonden op 28 november en
nog te vinden in het archief van de NTR:
http:/npspodium.nps.nl/page/archief/af-
levering/11786988/ntr-podium-twee-man-
nen-en-een-orkest i
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Janine Jansen, artistiek leider
van het Internationaal Kamer-
muziek Festival Utrecht,
manoeuvreert kundig tussen
kunst en commercie, zoals
Paul Cohen ook laat zien in
zijn documentaire Janine.
Haar gretigheid en perfectio-
nisme braken haar bijna op.

DOOR JOCHEM VALKENBURG

UN je het wezen van een musi-
E cus op beeld vastleggen zonder

dat ze één noot speelt? Het lukt
documentairemaker Paul Cohen aan het
begin van zijn inmiddels met een kristal-
len film bekroonde doeumentaire Janine,
in wat één van de mooiste muziekscénes
ooit moet zijn. We zijn getuige van Jan-
sens cd-opname van Beethovens Viool-
concert. Het orkest zet in voor de intro-
ductie, maar Cohen zoomt exclusief in op
Jansen. We zien hoe ze zich minutenlang
met haar hele lichaam inleeft: mijmerend
bij de lieflijke openingsmaten, sidderend
als de sfeer omslaat, in spanning en ont-
spanning toelevend naar haar eigen inzet.
Wie na die magistrale klanken nog scep-
tisch is, zou misschien zeggen: ze acteert.
Er zijn toch ook violisten van formaat die
hun lichaam meer beheersen? Inderdaad
lijkt Jansen de camera’s nooit helemaal
vergeten te zijn. Maar zelfs als het om
een bewust proces gaat, getuigen deze
beelden van een onvoorstelbaar inlevings-
vermogen. Ze geven blijk van een muzi-
kale en vooral ook lichamelijke vorm van
method-acting. De interpretatie van de
muziek en de communicatie met mede-
musici en publiek kunnen daar, zo lijkt
het, alleen maar bij winnen.

Schaduwzijde

Het heeft iets ambivalents om Jansen zo
bezig te zien. Enerzijds lijken haar gretig-
heid en musiceervreugde - niet voor niets
haar meest geroemde kwaliteiten - haar
eindeloze energie te geven. Anderzijds
kan het weinigen ontgaan zijn dat ze dit
jaar een aantal maanden uit de roulatie
is geweest: ze zegde een groot aantal con-
certen af en trok zich helemaal terug uit
de publiciteit. Ze was wel degelijk afge-
mat door een onmenselijk tourschema
met honderden optredens per jaar in alle
uithoeken van de wereld.

Qok van deze schaduwzijde geeft Cohen
een indringend beeld. We zien Jansen
eindeloos met haar koffers sjouwen.
Hotelkamer in, hotelkamer uit, half
vergeten wat ze de afgelopen dagen ook
alweer gespeeld heeft, en wat er nog aan-
komt (‘Tsjaikovsky, Sjostakovitsj, en... ik
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weet het eigenlijk niet, dat zien we mor-
gen wel weer.). Na elk concert, waarop
ze 4lles geeft, volgt het eindeloze handjes
schudden, dineren met sponsors, en cd’s
signeren. Haar ex-vriend, violist Julian
Rachlin, onthult hoe ze soms met kramp
in haar gezicht thuiskomt, de glimlach
versteend als bij een KLM-stewardess.
‘Muzikale kroniek van een aangekondigde
burn-out, noemde Bor Beekman van de
Volkskrant de documentaire terecht.
Jansen is inmiddels voorzichtig terug-
gekeerd op het podium. Op haar eerste
concerten was ze volgens de recensies
‘vanaf het eerste moment alom aanwezig’
(De Telegraaf) en speelde ze ‘intenser dan
o00it’ (De Gelderlander). De batterijen
lijken dus weer helemaal opgeladen om
tijdens het Kamermuziek Festival weer
volledig te kunnen genieten. ‘Eén grote
adrenalinekick, noemde Jansen haar fes-
tival eens in een interview. En inderdaad:
als elk ‘regulier’ concert voor Jansen al
een buitengewone gebeurtenis is, wat
voor overtreffende trap moeten vijf dagen
vol concerten dan wel niet betekenen?

Het festival: de kleine, vertrouwde wereld
Jansen is niet de enige jonge musicus met
een eigen festival. Enkele voorbeelden:
Julian Rachlin heeft zijn eigen festival in
Dubrovnik en de Franse cellist Jean-Gui-
hen Queyras organiseert een zomerfesti-
val in zijn ouderlijk dorp in de Provence.
Klarinettist Martin Frost, een goede
vriend van Jansen die ook vaak in Utrecht
te gast was, keert zelf jaarlijks terug in
het geboortedorpje

van zijn vriendin om
met bevriende musici
kamermuziek te spelen.
‘Als je zoveel reist,

zei Frost hierover in
een interview in NRC
Handelsblad, ‘wordt
het steeds belangrijker
om een band te heb-
ben met je wortels.

Die ‘kleine wereld’ is
belangrijk. Vrienden,
kamermuziek, intimi-
teit: zaken die je moet koesteren als je
wilt overleven als artiest.

Het programma van het Kamermuziek
Festival verraadt elk jaar weer dat Jansen
er niet anders over denkt. De musici zijn
ofwel familie (vader Jan Jansen, broers
Maarten en David Jansen), of vrienden
die als het even kan geen jaar verstek
laten gaan — onder hen violisten Julian
Rachlin, Boris Brovtsyn en Julia-Maria
Kretz en cellisten Mischa Maisky en
Thorleif Thedéen. Daarnaast geeft Jan-
sen uiteraard ruim baan aan jong talent,
bijvoorbeeld op de locatieconcerten onder
de noemer Verborgen Juwelen), en met
het jaarlijkse optreden van de Fancy Fidd-

We zien hoe ze zich
minutenlang met haar
hele lichaam inleeft:
mijmerend byj de lief-
lijke openingsmalen,
sidderend als de sfeer
omslaat,in spanning en
ontspanning toelevend
naar haar eigen inzet.

lers, het strijkersensemble van Jansens
voormalige vioollerares Coosje Wijzen-
beek. Muzikaal is het festival voor Jansen
eveneens een vorm van ‘thuiskomen’

met vertrouwd repertoire. Dit jaar staan
onder meer Mozarts Strijkkwintet in

g, Dvoréks ‘Dumky’-trio en Schonbergs
intens geladen strijksextet Verkldrte
Nacht op het programma. Van het laatst-
genoemde werk zei Jansen in 2008 dat
het haar favoriete muziek is, hoewel ze
zich bedacht en alsnog voor het Vioolcon-
cert van Britten koos (waarmee Verkldrte
Nacht in feite haar favoriete kamermu-
ziek blijft).

Kunst en commercie

In Janine maakt Cohen doeltreffend
gebruik van het contrast tussen het
hoogst verhevene van de kamermuziek en
het allerplatste van de commercie. Een
brainstormsessie met twee haast Jiskefet-
achtige marketingjongens die tegenover
een licht verbouwereerde Jansen de glos-
sy ‘Janin€ in elkaar draaien ("Shopping!
Je moet shopping hebben!’) gaat subtiel
maar betekenisvol over in een uitvoering
van Schuberts Strijklwartet no. 14, Der
Tod und das Médchen’.

Toch weet Jansen als geen ander hoezeer
die twee kanten elkaar nodig hebben:
zonder commercie geen kunst, dat is
zeker in het huidige politieke klimaat
meer dan ooit een feit. Ook het Kamer-
muziek Festival kan niet zonder een
hoofdsponsor uit het bedrijfsleven. Je
kunt in Soest blijven en daar kamer-
muziek spelen met je
vrienden, hield Rachlin
haar naar eigen zeggen
eens voor. Maar als je de
wereld wilt veroveren,
was zijn boodschap, heb
je ondersteuning nodig,
ook als daar soms nade-
len aan kleven: wéér een
fotoshoot, wéér opdra-
ven in een talkshow.
Des te bewonderens-
waardiger is het dat
Jansen desondanks weet
vast te houden aan haar eigen hoge muzi-
kale maatstaven. De in Janine geregis-
treerde opname van de diepzinnige maar
0 zo beruchte Chaconne uit Bachs Tweede
partita voor soloviool is volgens alle
aanwezigen in de studio perfect. Behalve
volgens Jansen z€lf. Tk dacht: ik krijg er
spijt van als ik het zo laat, vertelt ze aan
Cohen. Ze overdacht het geheel nog eens
goed, besloot alles weer te vergeten, en
speelde hem daarna alsnog perfect in.

Internationaal Kamermuziek Festival
Utrecht, 26 t/m 30 december
www.kamermuziekfestival.nl




De Passie, een serie van drie
filmportretten van meester-
violisten toont de glorieuze en
schrijnende kanten van het
artiestenbestaan. Een onthul-
lende blik achter de facade
van succes en wereldfaam

DOOR ILSE VAN DER VELDEN

HiLiPP HIRSHHORN is een van
P de vier ‘winnaars’ in de gelijk-

namige documentaire van Paul
Cohen en David van Tijn. Deze zeer, zeer
getalenteerde violist won in 1967 de pres-
tigieuze Koningin Elisabeth Wedstrijd,
maar werd nooit zo beroemd als je zou
verwachten. Dat was ook het lot van de
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Lief en leed van
toptalenten

andere drie concourswinnaars: Berl Sen-
ofsky, Yevgeny Moguilevsky en Michail
Bezverkhny uit dit sensitieve filmverhaal
dat internationaal hoge ogen gooide en
waarover Variety schreef dat het ‘waar-
schijnlijk de beste film over klassieke
muziek was, ooit gemaakt’,

De Winnaars strooit met bijzonder mate-
riaal: neem alleen al de beelden van dé
trap, waarover finalisten nog ieder jaar
naar datzelfde podium afdalen. En houd

het maar eens droog bij het fragment
waarin we Gidon Kremer, Hirshhorns
medefinalist die toen ‘slechts’ de derde
prijs won maar die het wél helemaal
maakte, zien luisteren naar Hirshhorns
uitvoering van Geminiani’s Sonate in C.
Een jaar na de opnames bij hem thuis in
Brussel overleed Hirshhorn, vijftig jaar
pas, aan een hersentumor.

Hirshhorn wilde alleen meewerken aan
een film over hemzelf als de makers ook
een van zijn leerlingen aan het Utrechts
Conservatorium zouden filmen: de toen
nog piepjonge Janine Jansen. Dat werd
een leuke opname, maar hij belandde

in een la en er gebeurde niets mee. Tot
jaren later haar ster rijzende was, vertelde
Cohen eerder dit jaar in een interview in
de Volkeskrant. Er kwam een script en de
violiste, die zowel De Winnaars had gezien
als I am the Violin over violiste Ida Haen-
del, had er het volste vertrouwen in.

Janine

Nu Janine (zie het portret op pag 4-5) er
eenmaal is blijkt hoe mooi deze film een
vervolg is op de andere twee: de eerste De
Winnaars, een beeld van geknakte talen-
ten, Hirshhorn voorop; dan de tweede,

I am the violin, een portret van Ida Haen-
del, als een talent dat haar grootste bloei-
tijd achter zich heeft. Middels foto’s van
vroeger en de verhalen van de inmiddels
hoogbejaarde violiste volgen we het spoor
terug naar haar jeugd in een warm, Pools
gezin, terwijl we, in seénes op vliegvelden
en in hotelkamers, ook een beeld krijgen
van haar huidige, nog altijd drukke leven
als artiest. Al is Haendel dan op leeftijd,
ze is nog altijd slagvaardig. En tenslotte
Janine, het alom geroemde portret van
Janine Jansen, het nog jonge talent, wier
ster pijlsnel steeg, en die eerder dit jaar te
kampen had met overspannenheid.
Inmiddels wijst alles op Janine’s come
back als geweldige violiste, publiekslieve-
ling en teerbeminde gastvrouw van het
Kamermuziek Festival.

Oude Kantongerecht, Filmserie ‘De Passie’
De Winaars, David van Tijn en Paul Cohen, 28
dec, 14.00 en 16,15 uur;

1 am the violin, Paul Cohen 29 dec,

14.00 en 16.15 uur;

Janine, Paul Cohen 30 dec, 14.00 en 16.15 uur.
Na afloop van de films van 16.15 uur lichten de
filmmakers hun werk toe in een interview.
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